
Beste ouders / verzorgers,  
 

December is de maand van donkere dagen, maar op school vooral de maand 
van feest en viering. Het is altijd even snel schakelen van het sinterklaasfeest 
naar het kerstfeest, maar dat kan helaas niet anders vanwege de 
kerstvakantie, die dit jaar al op 19 december begint (de bovenbouw heeft de 
die laatste vrijdagmiddag ook vrij). We maken toch altijd voldoende tijd om 
met de kinderen echt bezig te zijn met het verhaal van Kerst: het feest van 
de geboorte van Jezus Christus, die 2000 jaar geleden de mooie boodschap 
in de wereld heeft gebracht, van waaruit we nu nog steeds mogen leven:  dat 
God een God van liefde is. Liefde voor ieder mens, liefde die ons in staat stelt 

om liefde in ons leven door te geven aan anderen, als we ons ervoor open stellen. Wij wensen u liefdevolle 
feestdagen toe.  
 
Kind op Maandag 
In de weken van advent leven we toe naar kerst, het feest van de geboorte van Jezus. Dat doen we met 
bijzondere verhalen. We lezen eerst het verhaal van Ruth, uit het Oude Testament. Ruth is een jonge vrouw uit 
Moab, een land buiten Israël. Na het overlijden van haar man laat Ruth haar schoonmoeder Naomi niet in de steek: 
ze gaat mee naar Bethlehem, waar haar schoonmoeder Naomi vandaan komt. Daar maakt ze kennis met Boaz, die 
goed voor Ruth en Naomi zorgt. Uiteindelijk trouwen Ruth en Boaz en krijgen ze een kind. Een bijzonder detail is 
dat hun kind later de grootvader wordt van de grote koning David. Ruth uit Moab staat dus in zekere zin aan de 
wieg van het koningschap in Israël: zonder haar had koning David niet geboren kunnen worden. 
 
Vele eeuwen later wordt Jezus geboren in diezelfde stad Bethlehem. Hij wordt ‘Zoon van David’ genoemd: een 
koningskind. De geboorte van Jezus is aangekondigd door een engel aan zijn moeder Maria. Ook Elisabet, de tante 
van Maria, krijgt een kind dat door de hemel is aangekondigd. Zijn naam is Johannes, en vóórdat Jezus met zijn 
werk zal beginnen, zal Johannes zijn werk voorbereiden. 
 
Het thema van Kind op Maandag in deze periode is: Er wordt een kind geboren. De geboorte van het kind is in de 
Bijbel een gebeurtenis waar niet alleen zijn directe omgeving dankbaar en blij van wordt; dit kind maakt een 
beslissend verschil voor het leven van de mensen. We hopen op veel inspirerende en mooie momenten in de klas! 
 
Kerstvieringen 
In de laatste week voor de kerstvakantie houden we de vieringen met en voor de kinderen. We staan stil bij het 
verhaal van de geboorte van Jezus Christus en zijn boodschap voor de mensen. In deze nieuwsbrief vindt u alle 
informatie over de diverse vieringen. 
 

Kerstviering groep 1 en 2 
De vieringen worden gehouden in het speellokaal of in het lokaal van groep 8, in aanwezigheid van de ouders. In de 
agenda (onderaan deze nieuwsbrief) kunt u zien welke klas op welke datum de viering heeft. We beginnen om 19.00 
uur. Om 18.50 uur gaat de deur open. In verband met de ruimte en de veiligheid willen we u vragen om met maximaal 
twee personen per kind aanwezig te zijn. Wilt u alstublieft echt geen kleine kinderen meenemen, zodat we als 
volwassenen eerbiedig, stil en aandachtig kunnen zijn tijdens de viering. Na afloop is er voor de ouders koffie en 
voor de kinderen limonade. 
 

Kerstviering groep 3 t/m 5 
Op woensdagavond 17 december vieren de groepen 3, 4 en 5 het kerstfeest in de eigen klas, samen met de 
juf(fen) en/of meester. 

Editie locatie Waalslaan  NIEUWSBRIEF  December 2025  

Locatie Prof. van der Waalslaan 2  
3362 SP Sliedrecht  
tel. 0184 - 416662  
website: www.pwa95.nl  
Directie: pwawaalslaan@pwa95.nl  
Administratie: administratie@pwa95.nl    

Andere locatie:  Valkweg 2  
3362 GH Sliedrecht  

tel. 0184 - 416057  
website: www.pwa95.nl  

Directie: pwavalkweg@pwa95.nl  
Administratie: administratie@pwa95.nl  

http://www.pwa95.nl/
mailto:pwawaalslaan@pwa95.nl
mailto:administratie@pwa95.nl
http://www.pwa95.nl/
mailto:pwavalkweg@pwa95.nl


De kerstviering begint om 19.00 uur. De deur gaat om 18.50 uur open; u kunt uw kind dan uiteraard even naar 
binnen brengen. 
Rond 20.00 uur komen de kinderen naar buiten om enkele kerstliederen te zingen. Na het zingen gaan de kinderen 
weer terug naar de klas, waar u uw kind kunt ophalen. 
Bij droog weer staat er, nadat u uw kind uit de klas hebt opgehaald, op het plein nog een lekker warm drankje 
klaar voor u en de kinderen. 
Wij hopen op een mooie en gezellige kerstviering! 
 
Kerstfeest groep 6 t/m 8 
De tijd van Advent is inmiddels aangebroken en dat betekent dat we uitkijken naar het naderende kerstfeest. 
Op 18 december is het zover: dan vieren we met u en jou het feest dat Jezus, Gods Zoon, als klein kindje naar de 
aarde kwam om ons te redden. U en jij zijn vanaf 19.15 uur (niet eerder) hartelijk welkom in de Maranathakerk 
(Lijsterweg 2) . Om 19.30 uur begint het kerstfeest, met dit jaar als thema: G R O O T N I E U W S. 
Ook al hebben we het kerstverhaal misschien al vaker gehoord, het is en blijft groot nieuws wat er die nacht in 
Bethlehem gebeurd is. Dit thema komt op allerlei manieren terug: in een toneelstuk, in de liederen, in de sterren die 
de zaal versieren, in het collectedoel en op nog veel meer manieren.  
Zelfs de wijze waarop jullie welkom geheten worden voor het kerkgebouw staat in het teken van dit thema.  
We zien uit naar een heel mooi kerstfeest en willen dat graag samen met u en jou vieren. 
  
Datum: 19 december 
Tijd: inloop 19.00 uur – start 19.30 uur 
Plaats: Maranathakerk 

 
Sinterklaas op school   
Vrijdag 5 december wordt een leuke ochtend, wij krijgen bezoek van Sinterklaas en zijn 
pieten! Wij willlen u vragen om uw kind buiten bij de leerkracht te brengen, deze staat 
om 08.15u klaar op de stoep voor de school. Zorg dat u op tijd bent! Als u als ouder het 
leuk vindt om bij de aankomst te blijven, wordt u verzocht om aan de overkant van de 
straat op de stoep te gaan staan. Dank u wel! We willen aan de ouders vragen om zelf 
aan de overkant van de stoep te gaan staan, zodat alle kinderen het goed kunnen zien. 
Wilt u uw auto niet naast de school parkeren? Bedankt Alvast! Denkt u eraan dat uw kind 
deze dag om 12.30u uit is?  

 
Geen kerstkaarten uitdelen op school  

Sommige kinderen vinden het leuk om aan vriendjes en vriendinnetjes kerstkaarten uit te delen op school. Dat is 
een leuke gedachte, maar sommige kinderen hebben veel vriendjes, zij krijgen dan veel kaarten. Anderen krijgen 
niks. Dat is een heel akelig gevoel voor een kind.  
Dan denkt u misschien: dan geef ik álle kinderen uit de klas een kerstkaart. Een heel lieve gedachte, maar... voor 
sommige ouders of kinderen voelt dat als een soort groepsdruk om dan niet achter te willen blijven. Terwijl het 
echt niet in alle gezinnen iets is waar geld voor is. En kinderen die dit niet kunnen doen, krijgen daar ook weer een 
vervelend gevoel over. 
Daarom hebben wij bij ons op school de afspraak dat de kinderen geen kerstkaarten uitdelen op school. Als ze 
tóch een kaart willen sturen aan een vriendje, dan graag thuis door de brievenbus. 
 
Reminder schooltijden 
De deuren van de school gaan om 8.20 uur open. De kinderen kunnen dan zelfstandig doorlopen naar de eigen 
klas. De kleuters kunnen eventueel door hun ouders of oppas naar binnen gebracht worden. Uiterlijk om 8.25 uur 
zijn de kinderen binnen, zodat de lessen echt om 8.30 uur kunnen beginnen. 
Bovenstaande afspraak willen we opnieuw onder de aandacht brengen. Tevens willen we u vragen erop toe te 
zien dat uw kind op tijd aanwezig is op school. 
Bureau Leerplicht wijst erop dat te laat op school komen onder ongeoorloofd verzuim valt en dat ouders totdat 
hun kinderen 12 jaar zijn volledig verantwoordelijk voor het schoolbezoek en het op tijd op school komen van hun 
kinderen. 
 
 
 
 
 



 
 
Voor in uw agenda:  

Dinsdag 2 december Oudergesprekken groepen 3 en 8 

Donderdag 5 december Sinterklaasviering. Alle leerlingen zijn om 12.30 uur uit. 

Maandag 15 december Kerstfeest groep 1/ 2 d 

Dinsdag 16 december Kerstfeest groep 1/ 2 a en 1/ 2 c 

Woensdag 17 december Kerstfeest groep 1/ 2 b, groepen 3, groepen 4, groepen 5 

Donderdag 18 december Kerstfeest groepen 6, 7, 8 

Vrijdag 19 december Alle leerlingen zijn om 12.30 uur uit.  

Maandag 22 december tot en 
met vrijdag 2 januari 

Kerstvakantie 

Woensdag 28 januari Open dag voor nieuwe ouders 

Donderdag 5 februari Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij.  
 
 

 
We wensen u fijne feestdagen en alle goeds voor 2026! 
 
Het team van de Prins Willem-Alexanderschool 
 

 

 


