
 
Beste ouder(s) / verzorger(s),  
Na een prachtige nazomer is het nu toch echt herfst. Buiten is het genieten van alle mooie kleuren. Er zijn 
inmiddels volop paddenstoelen te zien. Hopelijk hebben jullie daar in de herfstvakantie van kunnen genieten. En 
op de regenachtige momenten heerlijk kunnen lezen uit de boeken die op de boekenmarkt zijn gekocht.  
 

Kind op Maandag 
In deze periode lezen we verhalen over Jozef en zijn broers. Jozef krijgt van zijn vader een speciale jas: het lijkt wel 
een koningsmantel. Ook heeft hij dromen waarin zijn broers voor hem buigen. De broers worden zo boos, dat ze 
Jozef in een put gooien en hem verkopen aan slavenhandelaren die naar Egypte gaan. In Egypte gaat het eerst 
goed met Jozef, maar later komt hij in de gevangenis. Daar legt hij de dromen uit van andere gevangenen en 
uiteindelijk van de farao, de koning van Egypte. Hij vertelt dat de Egyptenaren voedsel moeten sparen in goede 
jaren, omdat daarna slechte jaren zullen komen. Jozef wordt onderkoning en uiteindelijk komen zijn broers bij 
hem graan kopen. 

In deze verhalen spelen dromen een belangrijke rol. In de Bijbel kunnen dromen een moment zijn waarop God tot 
mensen spreekt: wat mensen overdag niet weten, ontdekken ze in de nacht. 
Met de kinderen verkennen we in deze periode ook waar zij zelf van dromen. Niet alleen letterlijk, maar ook 
figuurlijk: waar ‘dromen’ de kinderen van? Waar verlangen ze naar, waar hopen ze op? En hoe passen hun dromen 
bij de werkelijkheid van hun leven? 

Dankdag 
Deze week is het Dankdag op woensdag 5 november. Natuurlijk 
mogen we God elke dag danken voor de mooie dingen die hij ons 
geeft: liefde, vriendschap, kans op onderwijs, vergeving. De eerste 
woensdag van november staan we in het bijzonder stil bij alles 
wat God geeft. In de diensten die worden gehouden in de kerken 
wordt er gedankt, maar ook gedacht hoe wij kunnen delen van 
wat we ontvangen. Van harte welkom bij één van de 
kinderdankdiensten!  

 
Gebedsgroep 
De gebedsgroep is na de vakantie weer gestart met bidden voor alle leerlingen en de juffen en meesters van onze 
school. Twee keer in de maand op de woensdagochtend en vrijdagochtend nemen we de tijd om te bidden. De 
data zijn terug te vinden in de Parro app. Elke keer staat er een klas centraal en wordt er voor de kinderen in de 
klas en hun juf(fen) en/of meester gebeden. Mooi is dat de kinderen ook zelf gebedspunten aanleveren waar we 
voor kunnen bidden. Fijn om zo met gebed betrokken te zijn bij de school. 
Sinds dit schooljaar gaat er een nieuwe gebedsgroep van start op de locatie Valkweg. Wat mooi dat er nu vanuit 
de school ouders zijn, die voor de kinderen en de leerkrachten gaan bidden. Daar zijn we heel dankbaar voor en 
voor beide gebedsgroepen geldt dat er meer mensen bij kunnen. We bidden ongeveer een half uur en als er nog 

Editie Waalslaan NIEUWSBRIEF 
  November 2025 

Locatie Valkweg 2 
3362 GH Sliedrecht 
tel. 0184 - 416057 
www.pwa95.nl 
Directie: pwavalkweg@pwa95.nl 
Administratie : administratie@pwa95.nl 

 

Locatie:  Prof. v.d. Waalslaan 2 
3362 SP Sliedrecht 

tel. 0184 - 416662 
www.pwa95.nl 

Directie: pwawaalslaan@pwa95.nl 
Administratie : administratie@pwa95.nl 

Nederlands Gereformeerde Kerk het 
Anker/ Protestantse Gemeente Sliedrecht 
Middeldiepstraat 6 – Sliedrecht 
Aanvang 14.30 uur 
Voorganger: Ds. G. van Dijk 
Thema: “Zingen in het donker?” 

 

Hervormde Gemeente wijk 1 en 2 (Grote Kerk) 
Kerkbuurt 131 - Sliedrecht 
Aanvang 14.30 uur 
Voorganger: Ds. M.H. Vastenhout 
Thema: “Zingen voor de Schepper” 
Met medewerking van: De kerkband van de wijkgemeenten  

 

Hervormde Gemeente wijk 3 en 4 
(Maranathakerk) 
Lijsterweg 2 - Sliedrecht 
Aanvang 14.30 uur 
Voorganger: Ds. S.J. Verheij 
Thema: “Zingen voor de Schepper” 

 

http://www.pwa95.nl/
mailto:pwavalkweg@pwa95.nl
http://www.pwa95.nl/


jonge kinderen zijn, die nog niet naar school gaan, neem ze gerust mee. Mocht je een keer willen komen kijken of 
de gebedsgroep wat voor je is, van harte welkom! 
En voor de gebedsgroep van de Waalslaan kun je contact opnemen met Carina de Rijke (06-17 88 76 10). 
 
Namens de Ouderraad 
Afgelopen jaar is ruim 85% van de ouderbijdrage opgehaald en waren zelfs enkele ouders in de gelegenheid om 
een paar euro extra te doneren.  Hiermee hebben we het afgelopen jaar weer mooie feesten voor onze kinderen 
mogen organiseren. Hartelijk dank daarvoor! 
Deze maand ontvangt u via Parro een betaalverzoek voor de ouderbijdrage van dit schooljaar. Helpt u ook dit jaar 
weer mee, door deze voor uw kind(eren) over te maken? 
Natuurlijk zijn wij ons ervan bewust dat alles duurder wordt en de ouderbijdrage niet voor iedereen even makkelijk 
te betalen is.  
We hebben er dan ook voor gekozen om de kledinginzameling 2x per jaar te blijven organiseren. Niet alleen 
helpen we jullie zo aan een opgeruimde kledingkast, maar sparen we gelijk om de festiviteiten op school nog meer 
aan te kunnen kleden. 
Deze maand starten we met de 1e inzameling.  Op maandagavond 10 november (19.00-20.00 uur en 
dinsdagochtend 11 november (8.00-9.00 uur) staan we weer met de bus op de parkeerplaats van de 
Maranathakerk.  
Het doel voor dit jaar? Een goede geluidsinstallatie, zodat iedereen kan meegenieten tijdens de opening van de 
Kinderboekenweek, de aankomst van Sinterklaas en de Kerstviering op het schoolplein. 
Heb je een vraag, een goed idee of wil je iets anders met ons delen? Schroom dan niet om ons aan te spreken, een 
praatje vinden we altijd leuk! Liever per email? Dan zijn we bereikbaar op: orwaalslaan@pwa95.nl. 
Laten we er, met elkaar, weer een mooi jaar van maken! 
 

Schoolontbijt 
Woensdag 12 november ontbijten we met elkaar op school! Kinderen leren en ervaren op een 
feestelijke manier hoe belangrijk het is om elke dag gezond te ontbijten. We vragen u om uw 
kind bord, beker en bestek mee te geven. Het liefst voorzien van een naam.  
 
 
 
 

 

Sinterklaasfeest 5 december 
Hij komt, hij komt: die lieve, goede Sint. Bijna is Sinterklaas weer in Nederland. Hij en zijn pieten zullen ook dit jaar 
onze school bezoeken. Dit jaar vieren we dat op de echte verjaardag van Sint, namelijk op vrijdag 5 december! Het 
verhaal dat we dit jaar volgen is nog even een verrassing, maar de kinderen zullen u vast wel bijpraten over de 
gebeurtenissen op school. De leerkrachten van groep 1 t/m 4 zullen u via Parro informeren wanneer de kinderen 
hun schoen mogen zetten op school. De leerkrachten van groep 5 t/m 8 zullen u via Parro informeren over het 
lootjes trekken en het maken van surprises. We gaan er met elkaar weer een gezellig feest van maken! 
Let op: de school is vrijdag om 12.30 uit. 
 

 
 
Ouderles Kanjertraining  
Van 3 t/m 7 november is het de 'Kanjerweek' bij ons op school. We nodigen u 
dan graag uit in de school, om met één (pleeg)ouder per gezin, in deze week 
een Kanjerles bij te wonen bij uw zoon of dochter in de klas. Het doel van 
de ouderles is om samen de wereld van vertrouwen binnen te stappen en u te 
laten zien hoe de lessen in de klas worden uitgevoerd.  
We nodigen nadrukkelijk alleen (pleeg)ouders uit. Mocht er bij u sprake zijn 
van een andere opvoeder, overleg dit dan even met de leerkracht van uw 
kind. We vragen u, in verband met de rust voor de klas, opvang te regelen 
voor uw jonge kind(eren).  
We hopen veel ouders te mogen verwelkomen in de Kanjerweek!  
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 Voor in uw agenda: (u vindt de jaarkalender voor het hele schooljaar op onze site www.pwa95.nl en in Parro)  

Maandag 3 november tot en met 
vrijdag 7 november 

Kanjerweek – u kunt deze week een Kanjerles bijwonen in de klas van uw 
kind(eren). 

Dinsdag 11 november Inloop groepen 3 en 4 

Woensdag 12 november Nationaal Schoolontbijt. Kinderen nemen bord-bestek en beker mee. 

Woensdag 19 november Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij. 

Donderdag 27 november en 
dinsdag 2 december 

Oudergesprekken groepen 3 en 8 

Vrijdag 5 december Sinterklaasviering. Alle leerlingen zijn om 12.30 uur uit. 

Maandag 15 december Kerstfeest groep 1/ 2 d 

Dinsdag 16 december Kerstfeest groep 1/ 2 a en 1/ 2 c 

Woensdag 17 december Kerstfeest groep 1/ 2 b, 3, 4 en 5 

Donderdag 18 december Kerstfeest groep 6, 7 en 8 

Vrijdag 19 december Alle leerlingen zijn om 12.30 uur uit.  

Maandag 22 december tot en 
met vrijdag 2 januari 

Kerstvakantie 

Maandag 5 januari Nieuwjaarsinloop 

 

 
Hartelijke groet, Team Prins Willem-Alexanderschool 
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